
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Voorbereiding 22.3: Een staatsbezoek 
 
Schriftgedeelte | Kerntekst 
1 Koningen 10:1-13 en 2 Kronieken 9:1-12 | 1 Koningen 6:13a 
 
Thema  
De koningin van Scheba 
 
Exegese 
1 Koningen 10:1-13 en 2 Kronieken 9:1-12 
 
1 Koningen 10:1-13 
Vers 1 In Scheba, het tegenwoordige Jemen, dringen geruchten door over de 
bijzondere wijsheid en rijkdom van de koning van Israël. Bij de verhalen die de ronde doen 
wordt ook steeds de naam van de God van Israël genoemd. Hij, de Heere, de God van Israël, 
is het die Israël deze bijzondere koning geeft.  
 
Vers 1c-2 De koningin besluit om op staatsiebezoek te gaan. Geen kleine onderneming. 
En reis van ca. 2000 km, vergelijkbaar met de afstand van van Noord-Nederland naar Zuid-
Spanje. En dat per kameel. Een reis van ongeveer twee maanden. In het gevolg van de 
koningin zullen ook lakeien, soldaten en handelaren zijn geweest. De kamelen hebben ook 
kostbare geschenken te dragen. Alleen het goud woog al ca. 4000 kilo. Zeg maar vier auto’s.  
 
Vers 3 Toen de stoet eindelijk in Jeruzalem aankwam, zal dat heel wat bekijks 
getrokken hebben. Misschien hebben koeriers al haar komst aangekondigd. Koning Salomo 
zit klaar voor de ontvangst en neemt er de tijd voor. Er is ook heel wat te bespreken. Want 
de koningin komt met vragen waarop ze nog nooit een antwoord heeft gevonden. Ze zal ook 
de vraag wel gesteld hebben hoe Salomo toch aan al die wijsheid kwam. En dat heeft Salomo 
de gelegenheid gegeven te spreken over de HEERE, aan Wie hij om wijsheid gevraagd heeft. 
Hoe Salomo de God van Israël dient zal ze ook nog te zien krijgen. 
 
Vers 4-5 Er is niet alleen veel wat de koningin hoort, er is ook veel wat ze ziet. Het is 
voor haar een bevestiging dat de HEERE, de God van Israël, ontzettend veel aan Salomo 
heeft gegeven. Wat ze ziet, getuigt ook weer van de wijsheid van Salomo. Hoe hij omgaat 
met zijn personeel en door hen wordt bediend. Hoe hij ook zijn voorraden beheert. Van de 
kleding die het hofpersoneel draagt, tot de wijnvoorraad in de kelders die door de schenkers 
geschonken wordt.  
 



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Vers 5c In het bijzonder wordt ook melding gemaakt van Salomo’s ‘opgang’. Hiermee 
worden de offers bedoeld die hij in de tempel brengt. Een vorstelijk geschenk aan God. Het 
gaat er heel anders aan toe dan de koningin van Scheba gewend is. Alle heidenen dienen 
hun goden om ze tevreden te stellen, om ze ook in hun behoeften te voorzien. Hoe anders is 
de godsdienst in Israël, waar de HEERE uit dankbaarheid gaven mogen worden geschonken. 
Vanuit de overvloed die Hij eerst schonk.  
 
Vers 5d-7 De koningin is door alles wat ze gezien en gehoord heeft helemaal overweldigd. 
In alles overtreft dit bezoek haar verwachtingen.  
 
Vers 8-9 De koningin prijst alle knechten en slaven die aan het hof van Salomo mogen 
werken. Ze prijst ook de God van Israël, die zo’n wijze koning aan dit volk schonk. Voor haar 
is dit een teken van Goddelijke liefde tot Zijn volk. Zo wordt het recht verhoogd en heerst de 
gerechtigheid. Het valt op dat de koningin spreekt van uw God. Anders dan bijv. Ruth komt 
ze niet tot de belijdenis dat zij ook deze God tot haar God aanneemt. Toch wordt door de 
Heere Jezus deze koningin tot voorbeeld gesteld. Zij had er ontzettend veel voor over om 
naar de wijsheid van Salomo te komen luisteren. Nog wijzer dan Salomo is de Heere Jezus. 
Maar bij Hem liepen de mensen weg. Zij liepen niet met een hart vol vragen. Of ze wilden de 
diepste levensvragen niet aan Hem stellen. 
 
Vers 10 en 13 Bij een staatsiebezoek worden geschenken gegeven. Zo ook hier. Over en 
weer, beiden naar hun eigen vermogen. En dat waren geen kleinigheidjes. Het accent wordt 
hier gelegd op de specerijen die de koningin heeft meegebracht. Salomo schenkt de koningin 
van Scheba uiteindelijk zelfs nog meer dan waar zij mee kwam.  
 
Vers 11-12 De auteur noemt bij vers 10 een korte omschrijving van andere producten die 
naar Israël werden gebracht. Onder andere een bijzondere houtsoort waarvan Salomo 
meubeltjes en muziekinstrumenten liet maken. 
 
2 Kronieken 9:1-12 
Vers 1  Het voormalige rijk Scheba (nu Jemen) lag zo’n 2000 kilometer reizen van 
Jeruzalem. Door allerlei handelsexpedities van Salomo is zijn roem ver buiten Jeruzalem 
bekend geworden. Ook in Scheba. De koningin van Scheba wil de wijsheid van Salomo 
beproeven, en reist met een gezantschap en een schat aan grondstoffen af naar Jeruzalem. 
Al haar vragen die ze op haar hart heeft, legt ze hem voor. Dit zijn geen raadsels geweest 
zoals wij over raadsels spreken om iemands slimheid te testen, maar levensvragen – 
kwesties uit het leven die de koningin bezig houden.  
 



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Vers 2  Hoewel ons niets bekend is over de inhoud van hun gesprekken, weet Salomo 
al haar vragen naar tevredenheid te beantwoorden. 
 
Vers 3-4  De wijsheid van Salomo is niet dat hij raadsel(tje)s weet op te lossen of enorm 
slim is, maar zijn onderscheidingsvermogen (zie 1 Koningen 3:9). Wijsheid is verstandigheid 
en bekwaamheid. Hij weet waar het op aan komt (vgl. de fijngevoeligheid uit Filippenzen 
1:9). De koningin van Scheba hoort niet alleen Salomo’s wijsheid, maar ziet ook Salomo’s 
rijkdom. Dat is te zien aan zijn huis, zijn eten, zijn zorg voor de dienaren, het functioneren 
van zijn bedienden, het paleis en de trappen naar de tempel. Het is overweldigend groots 
zodat er in haar geen geest/adem meer is. Dat wil zeggen: zij is buiten zichzelf. 
 
Vers 5-8  De rede van de koningin van Scheba. De verhalen die zij over Salomo hoorde, 
waren waar. Eerst geloofde zij de verhalen over Salomo niet. Daarom kwam zij om het met 
eigen ogen te zien. En nu blijkt dat de overweldigende wijsheid en reusachtige rijkdom van 
Salomo de verhalen die zij hoorde nog ver overtreft. Zijn onderdanen worden gelukkig 
geprezen, en ook de God van Israël wordt geprezen dat Hij zo’n koning op Zijn troon zet. Dit 
is werkelijk een goede koning die niet van zijn onderdanen neemt, maar hen vooral geeft 
(vgl. Deuteronomium 17:14-20 en 1 Samuël 8). Opvallend is dat de Kroniekenschrijver de 
troon niet toeschrijft aan de koning, maar aan de HEERE. De HEERE regeert Zijn volk, dat is 
het perspectief in moeilijke tijden. Ook nu. Als koning heeft Salomo de taak recht en 
gerechtigheid te doen in het land. Recht ziet op een juridische context, namelijk het nemen 
van beslissingen op grond van de geboden die God Israël gaf. De koning had de taak om in 
rechtszaken recht te spreken (zie 1 Koningen 3:11). Gerechtigheid ziet op het gedrag, het 
handelen van iemand overeenkomstig de gestelde geboden en bepalingen. Handelt iemand 
zo niet, dan is het ongerechtigheid. 
 
Vers 9  Salomo ontvangt geschenken van de koningin van Scheba. Werkelijk immense 
hoeveelheden: 3600 kilo goud, de heerlijkste specerijen (geurende kruiden die dienden als 
ingrediënten voor zalf en olie) en edelstenen. Eén talent is ongeveer 30 kilo, dus 120 talent 
ongeveer 3600 kilo. 
 
Vers 10-11  Dit gaat over Salomo’s eigen handelsreizen. Daaruit verkrijgt hij ook grote 
rijkdom. Sandelhout is een specialiteit die niet eerder in Juda voorkwam. Het sandelhout is 
een kwalitatief hoogstaande, harde houtsoort, en geschikt om op diverse manieren gebruikt 
te worden. 
 
Vers 12  De koningin van Scheba krijgt ook geschenken van Salomo, zelfs meer dan ze 
zelf heeft gegeven. De grote rijkdom van Salomo laat deze vrijgevigheid toe. Deze houding 
wordt aangeprezen in Handelingen 20:35 (het is zaliger te geven dan te ontvangen) en 2 



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Korinthe 8:9-15. Daarna keert de koningin van Scheba met haar dienaren weer naar haar 
eigen land. 
 
Geloofsleer 

 HC vraag 31 Christus is met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet en 
   Leraar 

 NGB artikel 1 God is eeuwig, onveranderlijk, onbegrijpelijk, onzienlijk, oneindig, 
    almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig goed en een zeer 
overvloedige    fontein van alle goed 

 Matth. 12:42 De Joden geloofden niet in de Wijsheid Zelve 

 2 Tim. 3:15 Bijzondere zegen om van kinds af de Bijbel te kennen 
  

 
 
Gebedspunten 

 Wat is het fijn en een voorrecht dat wij uit de Bijbel de Heere Jezus mogen leren kennen. 

 Wat zou het fijn zijn als anderen aan ons kunnen merken dat je gelukkig bent als je de 
Heere kent en dient. 

 Zending in andere landen. Dat andere volken ook van de Heere Jezus mogen horen. 
 

Psalm- en liedlijst 
Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 
 
Psalm 25:2    Heer’, ai maak mij Uwe wegen 
Psalm 25:6    Wie heeft lust de Heer’ te vrezen   
Psalm 72:8   Zo moet de Koning eeuwig leven!  
Psalm 78:1   Neem, o Mijn volk, neem Mijne leer… 
  De koningin van Scheba  
  Zoek eerst het koninkrijk van God 
  Heer’, ik hoor van rijke zegen 
 
Introductie op de vertelling 
Op de deurmat ligt een deftige envelop. Nieuwsgierig maak je de brief open. Het is een brief 
van de burgermeester! In die brief staat dat onze koning en koningin op bezoek komen in 
jouw dorp/stad. De koning komt zelfs in jouw huis kijken! Je mag een kwartiertje met hem 
praten. Dat is leuk! Maar het is ook spannend. 
Je zorgt dat alles in huis heel netjes is. Je trekt je allermooiste kleren aan en je denkt na waar 
je over wilt praten met de koning. 
 



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


